Ante Timmermans,
het statement van
een kunstenaar

In 2014 werd Ante uitgenodigd om deel te nemen aan
een kunstintegratieproject in een herop te bouwen
school in Erpe-Mere. Soortgelijke projecten lopen
wel in meer scholen, maar worden niet zelden stop-
gezet door gebrek aan middelen. In dit geval ging
het project wel door, en nam het een zelfs een
verrassende wending.

Voor Ante is het in zekere zin een statement ge-
worden, zo merk ik na ons gesprek over het project.
Een daad van verzet, maar ook van bevestiging.
Revolutionair en toch behoudsgezind. Simpel en
toch subtiel complex.

Onmogelijk om dit uit te leggen zonder een schets
te maken van Ante als kunstenaar. Een ruwe schets.
Feitelijk drie penseelstreken, maar cruciaal om zijn
integratieproject in Erpe-Mere te begrijpen.

De tekeningen en installaties van Ante kunnen
nooit los van elkaar gezien worden. Zijn hele oeuvre
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Fota's Filip Dujardin

Is een uiting van één continu denkproces, waarbij
de ene gedachte, de ene tekening, naadloos aansluit
op de vorige en als bron dient voor de volgende.
Onvermijdelijk komen daardoor scherven van het
denken terug, om niettemin plots te verdwijnen.

En even onvermijdelijk komen onophoudelijk nieuwe
elementen dit denken verrijken.

Juist daarom vormt zijn werk één ondeelbaar
geheel, van begin tot heden. Het is een getuigenis,
een directe doorslag van zijn persoonlijke evolutie.
Het zou me niet verbazen dat mocht er iemand ooit
het idee hebben om alle tekeningen, schetsen en
ander werk van Ante in miniatuur naast elkaar te
leggen, een soort ideaal fractaal beeld van de mens
zou verschijnen. In al zijn eenvoud en complexiteit.

Deze ketting aan gedachten - zelf spreekt hij
liever over cirkels — wordt ook voortdurend gevoed.
Wanneer ik hem ontmoet ligt Het boek der rusteloosheid
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van Pessoa op zijn werkplank. Vreemd dat hij dit nu
past leest, zijn tekeningen passen zo goed bij de
woorden. Ik zie Katka en Nietzsche binnen hand-
bereik liggen. Ante haalt tijdens ons gesprek ook een
werk over Beuvs boven, en een boek over Constant
New Babylon — aan ons de vrijheid, waar hij nooit over
uitgepraat lijkt. Voortdurend is hij op zoek naar
nieuwe impulsen, nieuwe ideeén. Het komt met een
prijs: het betekent ook dat er nooit een ‘eindpunt’
komt, een punt van tevredenheid. Van rust.

Kantelmomenten zijn er reeds geweest in zijn
werk. Het is de aanblik van het bizarre pad dat zijn
buren nalieten op weg van en naar huis die hem
de ‘oervorm’ gaf als kunstenaar. Recenter: Frieze
Londen. Een installatie waarbij de regieaanwijzingen
van Beckets Wachten op Godot in het groot aan de
muur hingen. Ante nodigde vijf jonge mensen uit
om er een performance te geven. Hun opdracht
bestond erin om de hele duur van de beurs in een
toestand van ‘pauze’ te vertoeven, zowel mentaal
als fysiek, net als de pauzes die Becket zo vaak in
zijn scripts inlaste.

Fysiek en psychisch een zware opdracht, zo bleek.
Er ontpopte zich een vreemde, heel emotionele
dynamiek tussen de vijf spelers. Soms barstte er
iemand in huilen uit, wat bij een ander een lachbui
ontlokte. Zwaar, intens, verlichtend ook. “Het werk
zelf was geen metafoor meer voor het absurde”,
vertelt Ante, “het werk werd zélf absurd.”
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Terug naar de school in Erpe-Mere. Een tiental
kleine gebouwen gaan tegen de vlakte, om ruimte
te maken voor twee nieuwe, moderne gebouwen.
Wat beslist de kunstenaar, na maanden nadenken?
Gewoon een van de kleine gebouwen laten staan.
Deze aan de straatkant, goed zichtbaar voor bewo-
ners en passanten. En dat is niet alles: voor een
ongedefinieerde periode in de toekomst bezit alleen
hij de sleutel tot het gebouw, en alles wat erin plaats-
vindt, alles wat er al dan niet in wordt gecreéerd,
maakt integraal deel uit van het kunstwerk.

Absurd? Denk er even over na. De kunstenaar
beslist om nieét te scheppen! Om 1ets te behouden
dat er al stond! Een verzetsdaad tegen de vernie-
tigingsdrang, tegen het moderne imperatief van
vooruitgang. Een reddingsdaad ook. Een grondige
invraagstelling van de rol van de kunstenaar, over
de betekenis van kunst: moet een kunstenaar iets
scheppen om wezenlijk een kunstenaar te zijn?

Een statement alleszins: kan, mag de mens nog
stilstaan, nadenken over waar hij mee bezig is?

Een pauze nemen in de maalstroom van de vooruit-
gang, of wat er voor doorgaat? Mag de kunstenaar
leegte scheppen? Mag hij dat wat via een twijfelachtig
(kafkaiaans?) beslissingsproces is veroordeeld tot
nutteloosheid, redden?

[s het absurd? Volgens de kunstenaar zelf alleszins
wel, maar aan eenieder om te oordelen. In elk geval
is het zeker niet betekenisloos. Het is een statement.
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